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KORT VERSLAG VAN DE REIS  

 

Van mijn vader, Bernardus Antonius, had ik van kindsaf al gehoord van onze bakermat, 

volgens hem Grossenlüder bij Fulda, in Hessen. Hij was er als jongeman ééns geweest, en 

bewaarde daaraan blijkbaar dankbare herinneringen. Er nog eens terug te komen was steeds 

zijn hartewens, die echter nooit is vervuld.  

Als wij later soms bij elkaar waren werd dikwijls lachend gezegd: "en wanneer gaan we 

naar Grossenlüder?" Begin 1952 maakte mijn broer Jan in Utrecht kennis met een Duits 

vertegenwoordiger die hem vertelde dat zijn vrouw ook Reith heette en uit Fulda geboortig, 

dochter van een slager August Reith; op een brief van Jan antwoordde August niet en toen 

kwam het besluit om er heen te gaan.  

Vrijdags, 17 mei 1952, vingen Henk, Jan, Toon en ik de reis aan, die tevens een 

plezierreisje moest worden. Dus geen haast maken of de kortste weg nemen. De eerste dag 

gingen we over Heerlen, Aken, Monschau, Altenahr. De tweede dag via Remagen, 

Andernach, Koblenz, door het Lahndal over Ems-Dietz naar Limburg. De derde dag Wetzlar, 

Giessen, Alsfeld naar Grossenlüder, waar wij op Zondagmiddag om 4 uur aankwamen. Een 

klein uitgestorven dorpje, niemand op straat dan een politie man, die op onze vraag vertelde, 

dat er zoiets van 12 Reithen woonden, die zelfs geen familie van elkaar waren. Naar de 

Pastoor! Niet thuis, ook niet de kapelaan. Dan een biertje drinken im "Schwarzen Adler", 

daar wéér geinformeerd, en verwezen naar Herr Jos Brähler, Alt Bürgemeister van 

Grossenlüder. 

We hadden het niet beter kunnen treffen. Deze heer had kort daarvoor een jarenlang 

onderzoek beëindigd over de huizen en hoeven in Grossenlüder, die daar de naam dragen 

van de bewoners of bouwers (zoals ook in Twente), welk onderzoek zich over honderden 

jaren uitst rekten. Hij had dus voor ons al direct veel gegevens bij de hand. 

De ontvangst was buitengewoon prettig, maar aangezien het al laat werd en wij in Fulda 

wilden overnachten, namen wij af scheid tot de volgende dag, dan zou Herr Brähler 

verschillende interessante dingen laten zien en zich intussen nog wat meer prepareren. 

Na Fulda bezichtigd te hebben, waren we de volgende dag tegen de middag in 

Grossenlüder terug; de heer Brähler heeft ons toen laten zien: Het eigenlijke stamhuis, 

genaamd "Lues", gebouwd ongeveer 1650 door eene Ludwig Reith, Bauer; huis no. 133. 

Verder huis 136, genaamd "Reithe", waar Heinrich Reith, de oudste broer van de vier 

Nederlandse Reithen, zijn blauwververij had. (In dat huis moet mijn vader in 1874 geweest 

zijn). Vervolgens enige andere bezienswaardigheden, die niet direct met onze afstamming 

verband houden, maar meer met de geschiedenis van het dorp. Dan zijn we gegaan naar het 

dorp Eichenau en zagen het huis no. 3, ook nog genaamd "Reithe", dat is het huis waarin de 
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vier Nederlandse Reithen werden geboren en waaruit zij naar Holland vertrokken. Daarna 

zijn we geweest in het dorp Müs en bekeken het huis waaruit de "van Kaitzen" stammen; 

daar nog genoemd "Alte Burg". Dit bezoek in verband met het 2x voorkomen van de naam 

von Kaitz in onze stamboom. 

Tenslotte bezochten we een Konrad Reith in Grossenlüder, van wien Brähler op dat 

moment het mogelijk achtte, dat hij nog familie van ons zou kunnen zijn. Later bleek dit juist 

te zijn. 

Van een gezellig etentje in het nabijgelegen Bad Salz-schlirf keerden we naar Fulda 

terug met de toezegging van de heer Brähler, dat hij alles nog eens nauwkeurig zou uitzoe-

ken. We hadden intussen al wat aantekeningen gemaakt, maar een goed verband zat er nog 

niet in. In Fulda bezochten we ook een paar Reithen, maar daar kwamen we niets verder. 

We staakten daar het onderzoek maar, omdat in het plaatselijk telefoonboek de Reithen 

even ruim vertegenwoordigd bleken als bij ons Jansen of Meier. Wel werden we voorkomend 

soms gastvrij ontvangen. Intussen is gebleken, dat daar geen aanwijsbare familie van ons bij 

is. 

Over een andere weg, n.l. over Frankfurt, Wiesbaden, Rüdesheim en Keulen gingen we 

huiswaarts. We hadden een buitengewone reis gehad.  

Thuisgekomen heeft mijn broer Jan getracht, de verkregen gegevens wat te ordenen en 

ze ter inzage weer naar Brähler gezonden, met het verzoek om eventuele correcties. We 

dachten toen al heel wat te weten. Na een paar maanden kwam het ant woord van de Heer 

Brähler en dat was overrompelend nauwkeurig en teruggaand zover als mogelijk is (in begin 

1600 is in Grossenlüder alles door de Zweden verbrand). Daarbij gevoegd vele 

wetenswaardigheden over de herkomst van de naam Reith, grepen uit oude archieven, waar 

de namen Reith en von Kaitz in voorkomen, overigens zonder verband, maar heel 

interessant. En tenslotte de familiewapens van beide geslachten, zoals deze in het Hessische 

Wappenbuch in Marburg staan vermeld. De Heer Brähler heeft daarmede geheel belangeloos 

een geweldig stuk werk voor ons verricht, waarvoor wij hem bij zonder dankbaar mogen zijn. 

Zonder hem  waren wij nooit of te nimmer zoveel te weten gekomen.  

 

 

P. Reith     
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Afz. J.F. Reith 

Maliesingel 46 B 

Utrecht          Utrecht, 16-6-1952 

 

Sehr geehrter Herr Brähler, 

 

Auch im Namen meiner drei Brüder danke ich Ihnen noch recht herzlich für den guten 

Empfang und die Bereitfertige Hilfe bei der Gelegenheit unsren Besuches am 18. und 19. 

Mai. Wir haben unsselbst beglückwünscht, dass wir in unsrem Stammland einen so 

sachverständigen Historiker begegnet haben. Sie haben bei uns grösste Interesse 

hervorgerufen, und diese ist die Ursache, dass ich Sie bitten móchte, unsere Notizen korri-

gieren zu wollen und wenn Sie dazu die Zeit finden, könten, diese zu ergänzen. 

Verschiedene Sachen interessieren uns noch, z.B.: 

welche Abkömmlinge von Johann Anton Reith (geb. 18-6-1831) leben noch; diese sind unsre 

nächsten Verwandten; worum verliessen die Reithe das Haus 136 etwa 1875; woher 

stammten die von Kaitze, die 2x in der Familie auftauchen; 

sind August Reith in Fulda und Konrad Reith in Grossenlüder noch ziemlich nahe verwandt? 

Es ist selbstverständlich, dass wir mehr fragen können als ein Historiker in seinem Leben 

beantworten könnte.  Wenn Sie aber etwas Wissenwertes antreffen möchten, so wurden wir 

uns mit Ihren Mitteilungen sehr freuen.  

Hochachtungsvoll, 

J.F. Reith 

Konrad Raijth, wohnend in Grossenlüder 

verheiratete mit Agnes von Kaitz am 8-1-1662 

 

Ludwig Raijth, geboren in Grossenlüder 

 

Hyronimus Raijth, geboren 29-5-1695 in Grossenlüder 

verheiratet mit Maria Hasenauer 

wohnte in Haus 133 in Grossenlüder 

 

Johann Georg Raijth, Geboren? 

verheiratet mit Eva Elisabeth von Kaitz, aus Mühs 

am 30-5-1748. Gestorben? 
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Deze voorlopige notities voor mezelf zijn 
enige maanden later en veel juistere vorm 
opgenomen in de stamboom door Brähler 
opgemaakt en toegezonden. 
 
Linker potloodnotitie in reisverslag 
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B. Reith 

Stadionweg 140 

Amsterdam-Z.       AMSTERDAM, 23 mei 1952 

 

 

Beste Piet, 

 

Ik heb bij de collega voor Duits geïnformeerd naar de  mogelijkheid, of ñReithò iets te maken 

kan hebben met ñmoerasò. Het bleek inderdaad te zijn zoals ik vertelde. 

In het oud -Duits komt Reet en Rieth voor in de betekenis van drassig land. Er schijnt 

verband te bestaan met ons woord ñrietò, in modern Duits Rohr of Schilf, maar in het oud -

Duits Ried. Dat ik het, wat betekenis bet reft, vergeleek met het Nederlandse woord broek als 

in Maarssenbroek, Otterspoorbroek enz., was ook juist, want de Duitsers hebben in dezelfde 

betekenis ook het woord Bruch (b.v. bij K leef ligt een dorp Udem, en in de nabijheid, in lager 

land met veel water, een gehucht Udemerbruch). En met gelijke betekenis heet een plaatsje 

aan het Vierwoudstedenmeer (Duits-sprekend Zwitserland) Beckenried. Neem dus maar 

gerust aan, dat Reith een andere spelling is voor Rieth of Ried, en dat het vroegere moeras 

bij het ñstamhuisò daar verband mee houdt. 

Wel typisch, dat later een Reith zich vestigde in een dorp, dat ook naar een bijliggend 

moeras genoemd is. Maarssen - het oud-Romeinse Marusa - moeras, Frans marais, Duits 

Marsch, Engels Marsh, en in het Nederlands marsch, hoewel dit woord bijna vergeten is. De 

nieuwste druk van Koenene geeft het niet meer, maar andere wooordenboeken wel. Alleen 

geeft Koenen nog de eigennaam Marsen voor laaggelegen landen aan de Duitse 

Noordzeekust: 

als soortnaam is het blijkbaar verouderd. 

Meld dit maar eens aan de Duitse heemkenner. 

Met beste groeten, 

Bep 
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Adam Jos. Brähler      GROSSELÜDER den 24 Juli 1952 

Gemischte Waren 

Grosselüder 

Prof. Dr. J.F. Reith 

Maliesingel 46 B 

Utrecht 

Sehr geehrter Herr Professor!  

 

Nach Erhalt Ihres Schreibens von 16.Juni 1952 habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht 

und Ihren Stammbaum so ausfürlich wie möglich aufgestelt. Der unter B aufgeführte 

Hyronimus, der bereits 1716 scabini, d.h. Beisitzer bezw. Altenteiler war, scheint der 

Bewirtschaftung des 140 Morgen grossen Hofes nicht gewachsen gewesen zu sein. Der Hof 

kam in die Hände des Caspar Reith, einen Bruder des Johann Ludwig. Den weiteren 

Werdegang der Familie Reith können Sie aus dem aufgestellten Stammbaum ersehen. Der 

unter H aufgeführte Johann Anton Reith hatte sein altes Häuschen abgerissen und das heute 

noch bestehende grossen Haus 136 erbaut. 

Er hatte sich hierdurch in grosse Schulden gestürzt. 

Zu allen Unglück starb er dann auch schon 1878 in einen Alter von 47 jahren. Seine 

Witwe konnte das Anwesen nicht halten und musste es verkaufen und zwar an den Färber 

Wilhelm Döppner. 

Die Kinder sind dann alle, da sie besitzlos geworden waren, ausgewandert, wie Sie auch 

aus meiner Aufstellung ersehen. 

Auf meine Anfrage an die Stadt Düsseldorf erhielt ich folgende Nachricht: 

zu 2) Katharina ist nicht zu ermitteln.  

zu 4) Aloysius ist am 3.9.1938 verstorben. 

Der Sohn Leo Aloysius Reith, geb. 6.9.1900 in Düsseldorf 

wohnt heute in Dússeldorf-Eller Gumbertsrasse 40. 

Dieser ist Ihr nächster Verwandter. 

zu 5) Ferdinand ist am 3.10.1939 verstorben.  

Ueber das Verwandtschaftverhältnis des noch hier lebenden Konrad Reith, den wir bei 

Ihren Hiersein besuchten, füge ich auch eine einfache Ahnentafel bei. August Reith aus Fulda 

stammt aus einem Uffhäuser Zweige und ist nicht nachweisbar verwandt mit Ihnen. 

Desgleichen Eduard Reith und Ritzel-Reith, Fulda. Weiter übersende ich Ihnen auch die 

älteste Geschichte der Familien Reith und von Keitz. Auch habe ich Ihnen die 

Familienwappen Reith und von Keitz anfertigen lassen, die sie einliegend finden. Ich hoffe 

Ihnen damit eine Freude gemacht zu haben. 
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Wenn es mir gelingt, noch ein Druck der von Herrn Professor Lübeck verfassten Schrift 

über das älteste Grossenlüder zu beschaffen, werde ich Ihnen später dies auch zisenden. 

Gliechfalls die Abhandlungen van Herrn Dr. Jestádt über: ĂGrossenlüder im 18. Jahrhundertñ. 

An baren Auslagen für die Beschaffung der ältesten Geschichten und Wappen habe ich DM. 

25.60 gehabt. Vielleicht können Sie mir diesen kleinen Betrag überweisen. 

Ihr Bruder H.A.A. Reith hat mir unterm 10.6.52 auch einen Brief mit Photos übermittelt. 

Ich werde Ihm in den nächsten Tagen auch schreiben. 

Die Ihnen heute übersandten Unterlagen habe ich nur einmal angefertigt. Ich bitte Sie, 

Ihre Brüder zu unterrich ten. Vieleicht finden Sie dort einen guten Maler, der ihnen die 

Wappen in Bildgrösse herstellt, es ist dies dann ein schöner Zimmerschmuck. 

 

Ich bitte Sie im Mitteilung, ob alles gut in Ihre Hände gekommen ist. Mit  herzlichen 

Grüssen, 

 

Ihr  Adam Jos. Brähler 

 

 

Bij het reisverslag zit een fotokopie van de oorspronkelijke brief. Daarbij is een 

handgeschreven bijlage met stambomen gevoegd, samengeteld door Brähler. Deze bijlage is 

als een scan hierna toegevoegd. 
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